KERSTDINER Het Wapen van Odijk 17 december 2024

Lieve / beste Zonnebloemmensen,

Namens het bestuur en vrijwilligers van De Zonnebloem, Odijk heet
ik u allen van harte welkom.

In Bunnik konden wij met circa zestien gasten aan tafel. En vorig jaar
voor de derde keer in de Eettafel van Odijk met drie keer zo veel
gasten!

En ... nu in Het Wapen van Odijk met alle deelnemers, die maar
willen plus nog met heel veel vrijwilligers, die aanschuiven. En dat
allemaal door dat de medewerkers van Het Wapen hun vrije dinsdag

voor ons hebben opgegeven. Hulde!

December kan voor vele mensen echt een mooie maand zijn. Een
maand met lichtjes, een maand met sfeer en een maand met
gezelligheid.

Maar ik wil daar niet om heen: december kan ook voor meerdere
mensen toch een moeilijke maand zijn. Je wordt dan nadrukkelijk

geconfronteerd met bijvoorbeeld een gemis.

Maar vandaag willen wij - als vrijwilligers van De Zonnebloem
samen met de medewerkers van Het Wapen van Odijk - u een
kerstdiner in kerstsfeer schenken. Van harte hopen wij dat het u zal
smaken en dat u met de tafeldames en -heren genoeglijk gesprekjes

zult hebben.
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Kijkend naar Kerst en vrede: Wij zitten hier samen, wij mogen hier
samen zitten in alle vrede. Helaas kunnen heel veel mensen

- wereldwijd - dit nu niet zeggen, dit nu niet meemaken.

Want op vele plaatsen is in de wereld oorlog.

En met het korte gedicht ‘Vrede wensen’ van Annie van Hees open

ik hiermee dan het diner.

Vrede wensen

We blijven geloven

dat er vrede wordt geboren

een hemel vol vredesterren

doen de aarde verlichten

Vrede geeft een rijkdom van geluk

Vrede overwint de strijd

Vrede met Kerstmis:

Wat is er mooier op deze dag?

Voor hen die dat willen, vraag ik even stilte voor het diner.

Smakelijk eten!
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Kerst is voor iedereen

De nacht valt stil, de wereld wacht,
de Morgenster verscheen.

Gods Zoon, geboren in de nacht,
Hij kwam voor iedereen:

**Voor hen in oorlog, zonder thuis,**
verloren in de strijd,

geeft kerst weer hoop, een vergezicht
naar vrede en gerechtigheid.

**Voor zieken, die in pijn gehuld,**
opzien tegen de nacht,

is kerst een pleister voor de ziel
die leed en pijn verzacht.

**\/oor wie geen vaderland meer heeft,**
voor vreemden zonder naam,

is kerst een ster die liefde geeft,

om hoopvol door te gaan.

**Voor oud'ren, door de tijd geknecht,**
hun kamer leeg en stil,

schenkt kerst voldoening, als één mens
wat aandacht geven wil.

**VVoor wie gebroken verder gaan,**

door leed of een gemis

zal 't licht van kerst steeds naast hen staan
dwars door de duisternis.

**Voor kinderen met verdriet omgeven**
die leven in gebrokenheid,

geef Heer met kerst, aan hen uw zegen
Behoed elk kind in deze tijd.

De Morgenster gaat voor ons uit,
Zijn hoop schijnt door ons heen
Zijn liefde maakt geen onderscheid.
Kerst is **Voor iedereen**.



